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Op naar een mooi 2026, dat wens ik jullie allemaal!

Dansen is bewegen, maar ook ontmoeten, voelen en verbinden. In 2026 nodig ik je
uit om samen een jaar te creéren waarin plezier, eenvoud en echtheid centraal
staan. Geen moeten, geen perfectie, wel ruimte om te ontdekken wat beweging met
je doet, in je lijf én in je hoofd.

Naast de danslessen is er ook het welzijnsuur, waarin het op zoek gaan naar jezelf
en de herkenning in de ander centraal staan. Een uur waarin je mag vertragen,
voelen en ervaren dat je niet alleen bent in wat je tegenkomt.

Laten we in 2026 samen blijven bewegen, lachen, voelen en verbinden. Op naar een
nieuw jaar vol dansplezier en echte verbinding. Ik knal van energie om les te mogen
geven, ieder uur is een feestje voor me!

WIZIGINGEN DATUMS

Dinsdag 3 maart 2026:

Zoals jullie weten heeft Bjurre een rol te pakken in het circustheater en 3 maart is
zijn eerste show. Waar ik voorheen altijd de lessen door liet gaan als dit samenviel,
is mijn visie daarin inmiddels een stuk anders komen te liggen. Als mama wil ik daar
dolgraag bij zijn, dus zullen de lessen niet doorgaan. De inhaalles zal zijn op
zaterdag 17 januari 2026; van 10.00-11.00 uur voor dans en van 11.00-12.00 uur
voor het welzijnsuurtje. Vergeet het niet in je agenda te zetten.

Laatste lessen voor de zomervakantie start:

De laatste lessen van dit seizoen zullen zijn op donderdag 25 juni 2026 zodat
iedereen evenveel lessen heeft gehad in juni. In de maanden juli en augustus zullen
er geen lessen plaatsvinden en betaal je ook geen contributie.

INGEVULDE FORMULIEREN

Inmiddels heb ik alles zorgvuldig uitgewerkt rondom het invullen van de
formulieren. Wat daarin gedeeld is, neem ik zoveel mogelijk mee in de lessen. Soms
zal dat terugkomen in een dans, soms in een stukje verdieping of scholing rondom
muziek. Daarnaast ga ik ook aan de slag met de persoonlijke wensen binnen de
groep, zodat er ruimte blijft voor ieders beleving.

Daarbij heb ik jullie wel nodig. Het kan voorkomen dat er muziek voorbij komt die
voor jou minder aanspreekt, terwijl een ander zich er juist enorm in herkent. Ik
nodig je uit om je in die momenten even te verplaatsen in de ander en je oordeel
over een nummer bij jezelf te houden. Wat voor jou minder fijn voelt, kan voor
iemand anders precies zijn wat hij of zij op dat moment nodig heeft. We weten
elkaars levensverhaal namelijk niet, niets is voor niets gekozen.

Misschien ben je zelfs al zo ver om bij jezelf te durven onderzoeken wat er gebeurt
als er irritatie opkomt voor een nummer, voor een danser die niet op jou lijkt of je
eigen onzekerheid hoe je danst. Vaak vertelt dat juist iets over onszelf, zonder dat
het goed of fout is. Laat het er gewoon zijn zonder dat er wat mee moet.



