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BEGINNENDE LESSEN

Wat is het genieten om te zien hoe de groepen groeien en bloeien. Er
wordt gelachen, bewogen en vooral genoten van het samen dansen. Niet
alleen de muziek geeft energie, maar ook de manier waarop iedereen
elkaar aanmoedigt en ondersteunt. Het is mooi om te zien hoe snel er een
warm groepsgevoel ontstaat binnen iedere dansgroep. Het is een cadeau
voor zowel de dansers als lesgeefster om zo met elkaar om te gaan, leef
en laat leven. leder mens is anders en ieder mens heeft mooie en ook
minder mooie eigenschappen. Geen dag is hetzelfde en zolang we dat van
elkaar kunnen accepteren, dan dansen we vol enthousiasme met elkaar
mee.

LEUKE ACTIVITEITEN

Samen dansen, samen beleven

Steeds vaker ontstaan er leuke activiteiten binnen onze dansgroepen,
georganiseerd met én voor elkaar. Hoe mooi is dat! ledereen kiest zelf waaraan hij
of zij wil meedoen: niets moet, alles mag.

Zo trapten we het nieuwe seizoen af met een gezellige borrel bij één van onze
dansers. Een heerlijke avond vol verbinding en plezier met de groep die op
donderdag van 20.30-22.00 uur traint. Nogmaals dank aan naamgenootje Laura
voor de gastvrijheid!

En er staat meer op de agenda: op zaterdag 31 januari 2026 gaan we naar de
musical Doe Maar. De inschrijving liep storm, de kaarten zijn besteld en iedereen
die zichzelf had ingeschreven kijkt ernaar uit om dit met elkaar te beleven. Leuk
om ook activiteiten met elkaar te beleven waarbij alle groepen kunnen inschrijven.

Heb jij een leuk idee voor een volgende activiteit? Gooi het er vooral in! Het
mooiste is dat iedereen altijd zelf kiest om wel of niet mee te doen, en dat je 66k
zonder deelname net zo goed onderdeel blijft van de groep. Dat gevoel van
verbondenheid is goud waard en eigenlijk een voorbeeld voor heel ons land.

WELZIINSUURTIE

Hoe bijzonder: bij het allereerste welzijnsuurtje schreef maar liefst 95% zich
enthousiast in voor een vervolg. Dat zegt toch alles? Blijkbaar voelde het direct
veilig en vertrouwd en dat terwijl niemand elkaar nog kende. Ik bof maar dat ik dit
mag meemaken!

We begonnen met voorstellen, maar dan zonder de standaard vraag “wat doe je in
het dagelijks leven?”. Tja... wat zeg je dan nog? Nou, verrassend veel! Er kwamen
prachtige woorden naar voren die écht iets over mensen vertelden, veel mooier
dan een functietitel. En toen... de eerste groepsoefening. Zonder woorden, maar
mét heel veel geraakt worden (letterlijk en figuurlijk ©). Het was fijn om meteen
zo’'n warme, open groep in de cirkel te mogen ontvangen.



