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Voor iedereen geldt dezelfde inschrijfwijze: voor- en achternaam,
telefoonnummer en de workshop(s) waarvoor je inschrijft doorgeven
waarna je een Tikkie ontvangt (dit geldt voor zowel de leden als niet-
leden). Zodra deze betaald is, is je inschrijving definitief.

Let op: kun je op de dag zelf toch niet komen? Dan is er geen restitutie
mogelijk, maar je mag natuurlijk altijd iemand anders in jouw plaats laten
deelnemen (wel even vooraf doorgeven ).

De eerste inschrijvingen zijn nu al binnen en er is maximaal plek voor 25
personen per workshop. Dus wacht niet te lang, want: VOL = VOL!

? Locatie: v.d. Broekerf 8

Schrijf je vandaag nog in via 06-23655556 of info@laurasdance.com en
verzeker jezelf van een plekje! Mocht je niets horen, vraag er dan a.u.b. om
zodat je plekje niet door een ander is bemachtigd.

DANSLESSEN

Ik kan je vertellen: ik sta nu al te springen in mijn woonkamer! & Niet alleen
omdat ik er onwijs veel zin in heb, maar vooral omdat ik jullie weer mag zien.
Samen maken we er weer een fijn seizoen van, met nieuwe choreo’s, nieuwe
energie en natuurlijk de gezelligheid die zo typisch is voor Laura’s Dance. En
eerlijk: ik heb jullie ook gemist. Al die lieve berichtjes tussendoor, dat jullie het
dansen écht missen, hebben mij vleugeltjes gegeven. Want dansen werkt pas écht
als we er samen naar uitkijken, jullie als dansers én ik als docent.

Dansen is meer dan pasjes. Het is avontuur, vrijheid en jezelf kunnen zijn.
Niemand weet precies wat een ander allemaal meedraagt, dus bij ons geldt maar
één regel: kijk naar wat er wél is, niet naar wat er niet is. Dat maakt Laura’s Dance
zo uniek, en dat kunnen we alleen samen neerzetten.

Wat ik iedere week weer zie? Dat zelfs als je met een vol hoofd of een zwaar hart
de zaal instapt, je er lichter, warmer en blijer weer uitstapt. Daar dans ik voor.
Daar maken we samen het verschil. We gaan ervoor!

WELZIINSUURTIE

Altijd spannend om iets nieuws te starten, maar met passie en enthousiasme weet
ik dat dit klopt. Dit uurtje staat voor verdieping, toegankelijk voor iedereen, op
mat of stoel, wat jij prettig vindt. De groep vult zich al mooi en ik ben dankbaar
dat zoveel mensen dit avontuur met zichzelf aandurven. Het belooft magisch te
worden! Wat heb je nodig?: matje (of klapstoel), dekentje, warme sokken, kussen
en open durven staan voor alles wat komt. Op naar dinsdagavond van 20.30-21.30
uur. lk weet met zekerheid dat er veel bewondering zal zijn bij jezelf en anderen.



