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LAURA’S DANCE

In een wereld vol hokjes, regels en ‘doe maar normaal dan doe je al gek genoeg’, dansen
wij daar lekker dwars doorheen. Bij Laura’s Dance mag je jezelf zijn. Sterker nog: dat is
precies de bedoeling. Hier dans je niet om indruk te maken, je danst om jezelf te
ontdekken, los te laten, te lachen, en ja... soms ook gewoon om even helemaal niks te
moeten.

Of je nu danst als een sierlijke zwaan, een losgeslagen wervelwind of gewoon op jouw
unieke manier, hier is iedereen gelijk, want beweging begint van binnenuit. En als je dat
eenmaal voelt... dan wil je nooit meer stilzitten.

Zelf laat ik steeds vaker mijn oordelen los (oké, bijna altijd dan) en het mooiste gebeurt
dan vanzelf: iedereen ontspant, lacht meer, voelt zich vrijer. Daar doen we het voor. En
eerlijk? Ik maak zelf ook nog elke dag fouten, heerlijk bevrijdend als je het durft toe te
laten!

Dansen is geen trucje, het is zelfzorg. Het is therapie zonder saaie stoelen. Een medicijn
voor je ziel. Een uurtje waarin jij, met alles wat je meebrengt, helemaal oké bent. Dus...
kom zoals je bent, beweeg zoals je voelt, en laat jezelf even heerlijk gaan.

ZELFONTWIKKELING

Wat houdt dit uurtje eigenlijk in? Denk eens aan een les waar je geen choreografie
hoeft te onthouden, en waar je matje, dekentje en kussentje belangrijker zijn dan je
outfit. Dit is geen work-out voor je spieren, maar een innerlijke warming-up.

We schakelen even uit wat altijd aan staat: je hoofd.

En nee, je brein geeft zich heus niet zomaar gewonnen, dat weet Laura ook. Maar
tijdens dit uur laten we het denken gewoon even... meedrijven op de achtergrond. Geen
vragen, geen oordelen, geen ‘moeten’. Alleen maar zijn.

Elke les is anders. Geen vast programma, geen PowerPoint. Laura werkt intuitief,
afgestemd op het veld, de energie van de groep en de ruimte. Verwacht dus vooral het
onverwachte: een inzicht, een lach, een traan, een stilte of een gekke beweging die
ineens iets in je losmaakt.

Wat het niet is: een praatgroep.
Wat het wel is: een plek waar je elkaar nodig hebt om verbinding te voelen. Waar we
samen in beweging komen, van binnenuit.

Laura staat te popelen om deze reis met jou te maken. Dus...
Durf jij het aan om niks te doen en alles te voelen? De eerste aanmeldingen zijn
inmiddels binnen.

? Benodigdheden (iedere les): matje (liefst dik), dekentje, kussentje, lekker zittende kleding
en een open houding.



